8-10 jaar

PUe Gesprek: Waaro'rT] is'het belangrijk
W {at er mensen zijn die de leerlingen

” helpen? Wat zegt Jezus over die

mensen?

Hebben de kinderen weleens het gevoel gehad

dat ze goed konden helpen? Wanneer was dat

en wat gebeurde er?

Spel: Speel een estafettespel. Er staan

twaalf glazen die gevuld moeten worden

met water. Een groep kan steeds maar
een glas water naar de overkant brengen om
daar een glas vol te gieten. Welke groep is het

snelst klaar?

Creatief: Teken een straat met
huizen. Teken bij elk huis iets
waardoor je kunt zien dat de

leerlingen van Jezus daar welkom zijn.

11-12 jaar

Spel: Letten de kinderen weleens op

de woorden die in beeld verschijnen of

gezegd worden op TV? ‘Dit programma
wordt mede mogelijk gemaakt door...?” Laat de
kinderen daar wat voorbeelden van noemen.
Vertel dat Gods koninkrijk eigenlijk mede
mogelijk gemaakt wordt door ons. Bedenk
samen wat dat betekent en oefen een manier
om dit op een ‘reclame achtige manier’ te
verwoorden: ‘Gods koninkrijk wordt mede
mogelijk gemaakt door... (de namen van alle
kinderen worden genoemd en de kinderen

‘presenteren’ zichzelf als ze hun naam horen).

Creatief: Laat de volgende tekst zien:

‘God is erg druk, kan ik u misschien

helpen?’ Wat wordt bedoeld met
deze tekst? Waar zou je deze tekst kunnen
hangen? Laat de kinderen een bordje maken
met deze tekst erop.

Vertelling 8-12 jaar

Mensen met een missie

Twaalf leerlingen stuurt Jezus eropuit.

Petrus, Andreas, Jakobus en de anderen: zij gaan overal vertellen over Gods koninkrijk.
Maar zij zijn niet de enige mensen die bij Jezus in de buurt zijn. Elke dag weer staan er
grote groepen mensen om hen heen. Die worden niet allemaal op pad gestuurd. Maar
toch betekent dat niet dat zij niet belangrijk zijn.

‘Tedereen die voor jullie de deur opendoet, doet eigenlijk de deur open voor mij’, zegt
Jezus tegen de twaalf. ‘En wie de deur opendoet voor mij, doet de deur open voor God.
Daarom is iedereen belangrijk. Wie een profeet ontvangt, zal als een profeet beloond
worden. En wie een goed mens ontvangt, wordt zelf ook goed mens.’

‘Dus... ik hoef alleen maar de deur open te doen?’ vraagt een van de omstanders.
Jezus lacht. ‘Eigenlijk wel’, zegt hij. ‘Als je iemand een beker water geeft omdat hij
mijn leerling is, dan zul je beloond worden. Geloof mij: God is blij met wat je doet.’

Als Jezus klaar is met vertellen, gaan de twaalf leerlingen op pad. Twee aan twee
trekken ze de wereld in met de verhalen die ze van Jezus gehoord hebben. Maar

zij zijn niet de enigen met een missie. In allerlei huizen worden bekers water en

eten klaargezet. Er worden bedden opgemaakt en schone kleren gezocht. Waar de
leerlingen van Jezus ook zullen komen — ze zullen er mensen vinden die ook bij Gods
koninkrijk horen. Want in dat koninkrijk is iedereen even belangrijk.

Mattijs Weegenaar
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